BESCHEIDEN IS MINSTENS ZO LEUK!

Marc en Maries Bruna

Ja,en dan hebben wij het over het tweede ‘InternationalesVW-
Veteranentreffen-Wolfach | Schwarzwald’ Vorig jaar moest
ik concluderen, dat het Internationales VW Veteranentreffen in
Hessisch-Oldendorf uit zijn jasje gegroeid is. Het stadje was
simpelweg te klein geworden voor de vierjaarlijkse VW-invasie,
die daar al voor de zevende maal plaatsvond. Ik ben er nu vier
keer geweest. De limiet aan het aantal auto’s lijkt steeds verder
te worden opgerekt. Een pastellgriine Bril is er zo gewoon
als een zwarte Golf in Amsterdam. Maar de ooit gewenste
originaliteit is niet altiid meer zichtbaar (en dan druk ik mij
nog voorzichtig uit). De Abendveranstaltung verliep on-Duits
chaotisch, met lange wachtrijen bij het buffet en (te) lange
toespraken en interviews, hoe goed die ook waren bedoeld.Tijd
voor nieuwe bescheidenheid?

In 2010 werd in het Zuid-Duitse plaatsje Oberwolfach
(Schwarzwald) al eens een internationaal VW-weekend
georganiseerd. |k hoorde van toenmalige deelnemers
dat het zeker de moeite waard was, ondanks de
overvloedige regenval. In 2018 was de tijd gekomen
voor een herkansing, ook nu weer gecombineerd met de
Voorjaarsbijeenkomst van de Brezelfenstervereinigung
(14 - 17 juni). Via een speciale website en met een
binnen en buiten de BFV goed verspreide flyer werd
bekendheid gegeven aan het ‘2e Internationales VW-
Veteranentreffen-Wolfach / Schwarzwald’, zodat er
uiteindelijk 260 luchtgekoelde veteranen present waren.
Dit aantal kon het stadje goed behappen. Hopelijk zien
ze af van Hessisch-Oldendorf-aspiraties...

Regen und Sonne am Rhein

De week voor het evenement waren we te gast in Kleve
(bij de Grensland tourrit). Het was een mooie aanleiding
om van daaruit rustig af te zakken naar het zuiden."Warum

ist es am Rhein so schon?, vroegen we ons ditmaal niet
af. Zelfs bij Camping "Sonnenstrand’, tegenover de Lorelei,
regende het onophoudelijk. Gelukkig werd het vanaf de
Deutsche WeinstraBe steeds beter.

Bij aankomst meldden wij ons in Oberwolfach, waar ook
de gelegenheidscamping was ingericht. ‘Sober’, heet dat
in makelaarstermen. De voorzieningen waren ‘beknopt’:
er was een mobiel toiletgebouwtje geplaatst, evenals een
elektriciteitsverdeelkast, waarop uiteindelijk wel érg veel
aansluitingen terechtkwamen, overigens zonder dat dit
tot uitval leidde. Om nog maar eens met de makelaar te
spreken: ‘Originele details nog aanwezig'?

Ditmaal werd ook het mooie ‘Luftkurort’ Wolfach zélf bij
het evenement betrokken. Daar was alles prima op orde
en autovrij gemaakt voor onze komst. Zonnige terrasjes
lonkten naar de binnenstromende VW-veteranen. Er
werd wat minder strikt op type en leeftijd (van de auto!)




gerangschikt dan in Hessisch-Oldendorf. Wel werden de
‘nieuwere’ auto’s (van na 1967) merendeels niet in de
hoofdstraat, maar langs het riviertje opgesteld, tegenover
de onderdelenmarkt. Die laatste was wat kleiner dan
verwacht, maar leverde wel een paar nuttige adresjes op.

Steile weggetjes

Zowel op vrijdag als op zaterdag was er een mooie en
niet te lange rondrit met leuke tussenstops. Door vertrek
in drie groepen konden opstoppingen worden vermeden.
Er moest stevig worden gestuurd op de soms steile
weggetjes, maar het fraaie uitzicht was daarvoor een
passende beloning. Ook het gehuil van een ploeterende
25 pk Bus met ongesynchroniseerde versnellingsbak vlak
voor ons, was indrukwekkend. Geen idee of er nog olie in
de reductiekasten zat.

Viel SpaB!!

Van de twee(!) feestavonden hebben we alleen de
Schwarzwilder Heimatabend bezocht. Die bood, na
opening door de burgemeester met het aanslaan van het
biervat (de zogeheten ‘FaB-Anstich’), zeer afwisselend
vertier.Het'Handwerkervesper’ bleek geen kloosterritueel
te zijn, maar een eenvoudige doch voedzame maaltijd voor
hardwerkende arbeiders. Die lieten ook nog een fraai
staaltje van hun kunnen zien door op het podium in enkele

minuten het geraamte van een pre-fab vakwerkhuis (!) op
te bouwen, afgerond met het plaatsen van de traditionele
Richtbaum op het hoogste punt en het bijbehorende
glaasje Schnapps (dat na nuttiging in scherven moet
worden gegooid om geen ongeluk te brengen). De
plaatselijke klederdracht met ‘Bollenhut’ speelde een rol
bij de overige zang- en dansoptredens. Zoals zo vaak was
aan de kleur van de dameshoed te zien of de draagster
al dan niet getrouwd was, terwijl de herenhoeden geen
aanwijzingen gaven over de burgerlijke staat.

De tweede feestavond, in standaard disco-format gegoten
door de omroep SWR3, hebben wij maar overgelaten aan
de jongere garde.

Nichstes Mal sind wir wieder dabei!!

Op de laatste dag van een meerdaags evenement is er
nogal eens sprake van storende leegloop. Dat was hier
goed opgelost door de zondag aan te merken als regionale
Oldtimerdag, ‘Wolfach Classic’. De faciliteiten waren er
toch al, en zo werd de plaats van de vertrekkende VW'’s
keurig ‘opgevuld’ door liefhebbers uit de buurt. Brommers,
motoren, kleine en grote tractoren, tamme en wilde auto’s,
jaren '20 t/m 80, Goggomobil tot GT40, alles werd uit
de schuur gehaald voor een mooie afsluiting. Organisator
Andreas Grabsch kon met recht tevreden zijn, een derde
editie zal vast geen acht jaar op zich laten wachten!




